
Geacht bestuur, 
Ik hadde 'n stuksken eskrevene ovver motorrieders 
Is dat nog wat veur ow clubblad of zide? 
De wimac en de hamaland motor club oet wenterswiek heb't ok al eplaatst op hun 

zide.[geweldig mooie kleuren ovverigens] 
Zelf he'kt op de zide van www.wentersplat.nl  ezet 
  
met vrendelijke greute 
oet Wenterswiek 
jan van der Lende 
  
ps. Theo schnoeaker oet Kranenburg, van't café wil jullie dit ok too sturen ,maor 'k wet neet 

ho lange dat duurt van door, a'j't ok van um kriegt t.z.t. mo'j um maor bedanken. 
Motorrieders 

    

                                   Ovveral kom en kwam i’j ze teggen, 

                                      bi’j weer en wind, vrogger en no 

                                 Völle bunt d’r onderweg naor nargens  

                                  ’t  fijne vri’jheids geveul teggemood  

                                  op dat moment, waor ok op de wald. 

                             De wind an’t heufd, nargens an verbonden 

                               De meesten machienes beheerst riedend 

                              Snelle jongens, de onwiezen he’j ovveral, 

                             köning op de weg en denken dat alles mag; 

                               Maor daor geet ’t helemaole neet umme; 

                             de tied geet wieter,’t geveul zelf blif tiedloos  

                           Ok da’j older wordt en neet meer kunt ried’n; 

                          ‘t Geveul van eenheid ondermekare op de weg 

                        zonder laeftiedsverschil of afkomst, höld ow jong, 

                       ongeschraeven saamhorig, met mekare verbonden. 

                          ok de olde gewoonte met ’t zweie’n of groet’n, 

                                   zodra a’j mekare effen teggenkomt, 

                                           geet de hand altied umhoge; 

                                      olde indianen begon’n d’rmet en’t 

                          vootvolk zweit ok nog steed naor ’t peerdevolk; 

                          Onder ’t motorpak en de helm steed de tied stille                                

                  I’j kunt vake neet zeen wee of’t is, maor dat mek niks oet  

                          Een fijn ongedwongen geveul, dat  motorrieden  !! 

                 Motorrieders, onbekende vrienden van toen en no op de weg 

                       Ze bunt en blieft gelieke anmekare, vriend en vijand 

                        ‘t mark en ‘t vermogen  van de motor mek niks oet 

                          ‘t vri’jheids geveul blif altied ’t belangriekste; 

                  Good annekleed, lecht an en defensief rieden is’t veiligst 

                       blief  altied good opletten !’t kan ok anders gaon; 

                 En  a’j d’r weer ene teggenkomt; zeg i’j of denk i’j weer: 

         Ik ried ok motor en  geet’t harte toch weer ’n betjen sneller kloppen. 

                                Maor i’j blief veuraltied motorvrienden !! 

 

                 Jan van der Lende,  zelf motorrieder oet Wenterswiek 

                           www.wentersplat.nl   info@wentersplat.nl 


